
OBJECT

Wat is Vessel?

Vessel was eerst in het gemeentehuis van Železný Brod 
(Tsjechië) te zien en heeft sindsdien naar meerdere plekken 
gereisd. Naar aanleiding van een aantal terugkerende 
vragen over dit object, heb ik een kort gesprek met 
mezelf gevoerd om sommige vragen te beantwoorden. 
Vervolgvragen zijn altijd welkom.

Wat was het idee voor Vessel? 
Vessel is geen idee. Er was aanleiding, veel aanleiding. 
Aanhoudende aanleiding. Een werk begint vaak met een 
nieuwsgierigheid. De stappen om dichterbij te komen 
leiden soms tot een volgende stap, of tot een situatie die 
me naar een volgende stap brengt. Tijdens het maken 
van een zandgegoten sculptuur van helder glas zag ik in 
diezelfde werkplaats een glaskleur die nieuw voor me 
was. Een warme kleur. Niet als vlakglas, maar als blok. 
Een collega legde me uit waar dit glas vandaan kwam. 
Ik bestelde het, om het tot brokken te slaan die in mijn 
mal zouden passen en die dan weer gesmolten kunnen 
worden tot een object. Op een dag belde de postbode 
aan. ‘Mijn excuses mevrouw, er staat breekbaar op het 
pakket en het rammelt een beetje’. ‘Geen probleem, echt 
helemaal geen probleem’. De postbode leek opgelucht en 
verlegen. Een deel van het glas was gebroken. Splinters 
vielen soepel als water uit de doos. Waarom deze 
tussenstap? Het glas dat geleverd was had kringen aan 
het oppervlak. Dat is een teken van snelle afkoeling. 
Wellicht doordat het in een metalen mal is gegoten. Dus 
het glas werd gemaakt in een combinatie van silicium en 
hitte, in een metalen mal gegoten, naar mij verzonden, 
ik verbrijzel het - voor zover dat niet al onderweg 
gebeurd zou zijn- en smelt het dan opnieuw tot een 

vorm. Waarom? Ik wilde met een metalen mal naar de 
glasmaker. Zodat hij - of zij, maar dat dacht ik toen niet- 
het hete glas met een grote soeplepel direct in de mal kon 
gieten. Een stap ertussenuit. Dichterbij. Ik maakte een 
mal van gietijzer. Zwaar. Loodzwaar. Compacte massa 
met de vorm waar het me om ging als negatieve ruimte. 
Ik wikkelde een theedoek om de mal. Als vloeipapier om 
kleding zou het niet meer zijn dan een vliesje, een code 
om aan te geven dat het om een dierbaar goed gaat, om 
een object dat nog wacht op zijn gebruik. De eerste keer.
7.01 pm. Het einde van de dag, de avond energiek, het 
begin van de reis. Om 9.56 in de ochtend kom ik aan in 
Praag. En vanaf daar ga ik verder met de trein naar Rádlo. 
Nieuwe plaatsnamen zonder topografische referentie. Ik 
spel bij elk station de naam. Rádlo is de kortste. Ik rol 
de koffer het perron af.  Langs de weg zijn weilanden en 
staat af en toe een huis. Het aanzicht van een langgerekt 
dorp. Ik weet niet of dit Rádlo is, of de rand van Rádlo. 
Het huisnummer op mijn papiertje correspondeert met 
een wit huis dat ver van de weg staat. Het steekt af achter 
de bomen die het beschermen. Er staat ook een witte 
schuur naast. Ik bel aan en de deur gaat open. Mister 
Baňas kijkt me aan.
Deze man, op een plek met de kennis van dit ene soort 
materiaal dat hij naar zijn hand gezet heeft, versta ik 
niet. Het avontuur gaat een avontuur met me aan. De 
woorden omsluiten me als regen. Mister Baňas is nu 
overgegaan op schrijven. Ik begrijp hem niet. Te ver van 
het peloton verwijderd om de afstand te overbruggen kijk 
ik naar zijn schrijven en probeer te bedenken, wat nu? Of 
eigenlijk, hoe nu? De letters gaan over in getallen. Een 
alchemist die een andere taal spreekt. De eenzaamheid 
van de expert en de leerling waarvoor luisteren alleen 
niet genoeg zal zijn. Getallen liggen me beter dan letters. 
Ik kijk, in de hoop dat de logica ons als vanzelf op een 
punt brengt en ik een vraag kan stellen. Mister Baňas 
kijkt me vragend aan. Hij pakt zijn telefoon en tikt de 
cijfers in die ik als formule wilde gaan benaderen.
‘Hello?’ klinkt het aan de andere kant van de lijn.

Is het proces belangrijk voor het object of staat het er 
uiteindelijk los van? 
Het proces is niet de kern van het object. Wel is het proces 
belangrijk als medium. In het proces vindt uitwisseling 
plaats tussen de makers en mij, vinden vertalingen plaats 
tussen schets en model, tussen model en object. Dat is 
niet een traject dat gaat over foutloze handelingen. Het 
nastreven van perfectie binnen een ambachtelijk proces 
vind ik benauwend. Zoals vaak bij idealen gaat het dan 
op den duur over de scheuren die ontstaan. Ik beschouw 
het proces meer als taal. Als het vinden van de juiste 
woorden, beweging, lijn, gereedschap of persoon om zo 
dicht mogelijk te komen bij wat ik wil zeggen. En ook 
om zo min mogelijk te zeggen wat niet gezegd hoeft te 
worden of bijvoorbeeld te pijnlijk is om te zeggen.

Over taal wordt vaak gezegd dat het beweeglijk is, 
veranderlijk. Hoe verhoudt zich dat tot het object? 
Daar zit een verschil. Een object is een consolidering. 
Maar taal kan ook op die manier toegepast worden. 
Om verschillende feiten in een nieuwsbericht samen 
te brengen. Om verhalen te vertellen. Het object en het 
verhaal kunnen daarom wel op gelijke voet staan. Net zo 
goed als een techniek en schrijven op dezelfde manier 
beschouwd kunnen worden. Als een ambacht.

Als een object en een verhaal onder een noemer zijn te 
plaatsen; is een object voor zijn betekenis dan afhankelijk 
van interpretatie en zijn context? 
Dat weet ik niet. Ik weet wat de objecten voor mij 
betekenen. Die betekenis kan onmogelijk een-op-een 
overdragen worden via het object. Omdat een deel van 
die betekenis samenhangt met de tijdsduur van het 
vervaardigen. Een object ontstaat altijd in een periode 
die samenhangt met waar ik op dat moment was, met 
wie en wat ik daar meemaakte.

Zijn de objecten een reisverslag? 
Bij dat woord denk ik aan vakantiefoto’s en de weemoed 
van het gepasseerde. Maar ook aan plaatsen verwijderd 
van waar de lezer is. Aan verhalen die je zou moeten 
horen, om beter te begrijpen hoe anderen leven. Toch 
is dat een vorm die verbonden is aan de tijd. Terwijl de 
objecten daar juist niets meer mee te maken hebben. Ze 
zijn driedimensionaal. Ze zijn benaderbaar.

Het object is de bestemming? 
De plaats waar verwachting, verlangen, beleving en 
vertelling samen kunnen komen.

Is het vrijblijvend? Kan het ook niet gebeuren? 
Het object is kwetsbaar om die reden. Het kan zichzelf 
niet dragen zoals een verhaal dat kan. Het kan buiten 
beschouwing blijven, zonder dat iemand de deur te hard 
dichtgooit. Zoals architectuur juist moeilijk te ontzien 
is doordat het een plek in de openbare ruimte inneemt.

Kun je je een wereld zonder objecten voorstellen? 
Nee. Objecten zijn ons gereedschap om te leven. 
Om noten open te breken. Uit te drinken. Om te 
benadrukken wat we kunnen en om dit te verbeteren. 
En als je dat verder doortrekt; om je te onderscheiden 
in waar je goed in bent. Om bij te dragen aan een groter 
geheel, een gevarieerde gemeenschap. Natuurlijk is er 
een kantelpunt waarbij een overdaad aan objecten de 
ruimte en tijd verdringt. Objecten zijn nu zo makkelijk 
verkrijgbaar op platforms waar vergelijking een vorm is 
van waardetoekenning dat het niet noodzakelijk is zelf 
te kijken, te voelen, te proberen en je te specialiseren. 
Het object als verlengstuk van wat je doet komt dan te 
vervallen. Het object bepaalt dan wie je wordt, of waar 
je op lijkt.

Hoe is Vessel in dit licht te plaatsen? 
Vessel onttrekt zich aan identificatie door het 
zwaartepunt ergens anders te leggen. Vessel heeft een 
extreem dikke bodem en zijn compacte vorm reikt naar 
boven, waar het glas dun en makkelijker doordringbaar 
is voor je blik. Vessel staat op de aarde en vangt licht. 
Vessel laat je kijken.

Marieke Schoonderbeek



Salvia

Voorafgaande zomer.

In de zomer in Amsterdam doet zich soms een moment 
voor dat alle druk uit de atmosfeer verdwenen lijkt te 
zijn. Geen onderdruk, geen bovendruk. De lente met 
zijn spuiende energie is geland, het is van vroeg tot 
laat licht, de tijd rekt zich uit en ineens is er ruimte. 
Geen afspraak, geen suizend verkeer door de luwte die 
de vakantieperiode brengt. Uit mijn raam zie ik een 
roeiboot boven schouders. De boot draait en wordt op 
het water gelegd. Ik ken de tegendruk die dat geeft, en 
tegelijkertijd de verlichting doordat het ding vanaf dat 
moment drijft.

Een paar weken terug werd me gevraagd kleden te maken 
voor een huis op een plek die ik goed ken. Het is een 
plek waar ik mij toe verhoud zoals je je tot een ouderlijk 
huis kunt verhouden. Zodra een ruimte zich vult met 
routines en herinneringen ben ik geneigd structuur los 
te laten. Maar het maken van kleden is bij uitstek het 
maken van structuur. Een vlakverdeling in een ruimte 
aanbrengen is direct een uitspraak over die ruimte zelf.

Ik zit aan mijn bureau. Op de grond liggen blaadjes van 
de Salvia. Hot Lips Salvia. De plant kwam hard op mij 
over, een lichtgroen blad met knalrode kleine bloemen 
met een wit hart. De bloem heeft een sierlijke vorm. Die 
kwinkslag verleidde me toch de plant in mijn huis te 
zetten. De bloemen blijven komen. Diezelfde bloemen 
vallen nu uit elkaar. Met een kleurverzadiging die 
minder dan een kwart lijkt te zijn dan tijdens de bloei. 
De agressie is uit de plant, de groei ontspant en ik laat de 
blaadjes liggen. In overeenstemming met de zomer.

Dit gevoel komt los van structuur. Verstrooid heeft de 
oplossing zich aangediend.





Horizon Curtains. Valleyhouse, Kauai. Colofon

Tijdelijke aanpassing Audizaal, Amsterdam.

Vessel is geproduceerd in samenwerking met Lhotsky 
s.r.o.

De foto is genomen op het moment dat het object uit de 
oven komt en nog in de mal zit.

Distributie van Vessel wordt gedaan door Particles 
Gallery Amsterdam.

Salvia De wol komt van schapen uit Hoogland en is 
in een kleine weverij tot kleden gewoven. Borduurwerk 
in samenwerking met het TextielLab, de professionele 
werkplaats van het TextielMuseum.

De Horizon Gordijnen (Valleyhouse en Audizaal) 
Productie in samenwerking met Textiellab. Afstemming 
van het ruimtelijk geheel binnen deze context i.s.m. 
kunstenaar Eva Pel. Foto Audizaal door Maarten Nauw.

Settlement   One-Man-10-Days-Settlement-29°13° is 
een project van kunstenaar Marieke Schoonderbeek, in 
samenwerking met bemiddelaar en onderzoeksassistent 
Eva Pel. Het project was onderdeel van de Bienal de 
Lanzarote 2017-2018, georganiseerd door de CACT 
(Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote) en 
MIAC (Museo Internacional de Arte Contemporáneo). 
Foto Settlement door Nico Melian.

Valleyhouse, Kauai, Hawaii. De vallei waar het huis staat 
heeft  een stevige balans tussen zon, luchtvochtigheid, 
zeewind, zuurstof en vruchtbare aarde. Mijn vriend op het 
eiland wilde graag dat ik een huis voor hem bouwde met 
ramen van glas in lood. Gaandeweg bouwde ik een huis  
met open vensters, zonder glas. Ik was bang om de balans 
van de vallei te bevriezen en daardoor te onderbreken.

Ik wilde de bomen zien wiegen in de wind en de wind langs 
mijn gezicht voelen strijken. Het bleek toch nodig om je ook 
af te kunnen sluiten. Misschien niet radicaal? Zodat je je 
daarna niet opnieuw een weg naar de wereld hoeft  te banen. 
Het enthousiasme van ‘ergens van houden’ -van glas in lood 
houden- bleef onverminderd aanwezig. Ik kleurde het licht 
met gordijnen. Dit is het begin van de Horizon Gordijnen.

In het voorjaar van 2018 ontwikkelde ik ‘Settlement’. 
‘Settlement’ is een autarkisch en tijdelijk verblijf op 
Lanzarote dat ik voor Arnon Grunberg wilde maken. 
Tegelijkertijd maakte ik dat voorjaar een indeling voor 
een ruimte die een tegenhanger is van het afgelegen 
gebied waar Settlement kwam te staan. Namelijk 
de publiek toegankelijke Audizaal van het Stedelijk 
Museum Amsterdam.

Een felrode porseleinen cactus, een tafel, de Horizon 
Gordijnen. Een open kamer binnen de museumzaal. 

Waar begint of eindigt het publieke? Wie gaat daar over? 
Kun je dat afspreken? Kun je die vragen vormgeven en 
op die manier hanteerbaar maken? Kun je die vragen 
openlaten? 

Contact

Voor vragen over de werken, prijzen of ideeën kunt u 
contact opnemen via:

contact@mariekeschoonderbeek.com 
020 36 94 361

Instagram: @mariekeschoonderbeek
www.mariekeschoonderbeek.com

Marieke Schoonderbeek is ruimtelijk kunstenaar. Haar 
werk ontstaat locatie- en situatiegebonden. Materiaal, 
techniek en schaal zijn de variabelen in haar gerechten.


